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In stilte bereiden wij ons voor 
 
 

Orgelspel  
 

 

Welkom en mededelingen 
 
 
Aanvangswoord  
Vincent van Gogh, wie kent zijn werk niet?  
De zonnebloemen, het korenveld met de maaier, het café bij nacht, en 
ga zo maar verder…. 
Vincent van Gogh wilde aanvankelijk net als zijn vader predikant 
worden. In Engeland trad hij als hulpprediker op. In Brussel volgde hij 
een opleiding tot evangelist en werkte daarna als zodanig in de 
Borinage, het mijngebied in het zuiden van België. Hij nam het 
evangelie zo serieus dat hij er zelf aan onderdoor dreigde te gaan. Hij 
werd als evangelist ontslagen en volgde zijn roeping om schilder te 
worden. Deze overgang is wel eens als een radicale en absolute breuk 
met zijn christelijk geloof en godsdienst uitgelegd. Maar is dat terecht? 
Misschien zou je ook kunnen zeggen dat Vincent van Gogh als schilder 
evangelist bleef, zij het op een geheel eigen wijze.  
 
 
Aansteken tafelkaars 
 
 
Zingen Lied 601: 1 en 2   Licht dat ons aanstoot in de morgen 
Componist Antoine Oomen, Dichter Huub Oosterhuis 
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2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
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Bemoediging en drempelgebed  
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die ons gevormd heeft en ons ten diepste kent. 
In uw handen ligt het geheim van ons leven omsloten. 
Wij loven u om het wonder van ons bestaan. 
Richt ons op en zet ons in het licht, 
leid ons op de weg ten leven, amen 

 
Zingen Lied 601: 3 
 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Gebed om ontferming lied 301k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Korte stilte 
 
Glorialied Zing voor Gods Licht  
Iona, Ned. tekst Andries Govaart. Melodie lied 632 

Indien mogelijk staande 
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Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die ons binden 
Duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden 

Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.  
Zij zoekt ons teder te vinden. 
 
Zing voor Gods recht dat de machthebbers mores zal leren, 
Arglist ontmaskert, uiteenjaagt wie trots paraderen. 
Recht, levend recht dat onderdrukking beslecht  
en ons tot vrijheid doet keren. 
 
Zing voor de heiligen, zij gaan ons voor in geloven. 

Als wij vermoeid niet meer kunnen staan zij ons voor ogen. 
Zij leven klaar; de nieuwe schepping is daar: 
Mensen door Gods Geest bewogen. 

 

Groet 
 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Eerste lezing    Uit de brieven van Vincent  
 

Zingen   Lied 139: 1, 2 en 6 

Componist Genève 1551 – Psalm 30, Dichter Jan Willem Schulte Nordholt 
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2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

6. Wanneer ik mij geborgen dacht 
in ’t vallend duister van de nacht, 
werd dan de nacht niet als het licht? 
Hier lig ik voor uw aangezicht, 
o God, hoe licht is zelfs het duister, 
de nacht een dag die blinkt van luister. 

 
Tweede lezing   Johannes 12: 20 - 36 
 

Zingen Lied 458a 
Tekst John L. Bell en Graham Maule – ‘Kindle a flame’ 

vertaling: Joke Ribbers; melodie John L. Bell 
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Overweging 
 

Stilte 
 

Orgelspel  
 

Zingen    Lied: 833 (2x) 
Tekst en muziek John L. Bell; vertaling René van Loenen 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
Toelichting op de gaven 
Collectedoel: Pakistan: christenen staan sterker in geloof 
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z009159 
 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen 

 
 
Slotlied  978   Aan U behoort o Heer der heren 
Componist Hamburg 1690 – ‘Wer nur den lieben Gott läst walten‘ 

(Indien mogelijk staande) 
 



9 

 

 

 
 

2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
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Zending en zegen 
 

 
 

Orgelspel 

 

 
 
 
 
Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te praten onder 
het genot van een kopje koffie of thee. 

 


